2022-06-07 Friesland Borrel Wapen van Leeuwarden

Toen ik als voorbereiding om 16.30 de bovenzaal van “Het Wapen” betrad warden er al
gasten voor de borrel. Even dacht ik dat ze verschrikkelijke dorst hadden en daarom de
inloop vanaf 16.45 zelfstandig hadden vervroegd. Het viel mee; men had meerdere
steekhoudende argumenten, weliswaar met een biertje in de hand, waardoor zij konden
betogen waarom zij eerder aanwezig waren dan de gastheer.

Voor 16.45 hadden de reeds aanwezigen hun naamkaartje op en kon ik mij onder de mensen
begeven.

Deze maal hadden we geen spreker, maar de aanwezigheid van de algemeen secretaris van
de KVNRO (landelijk) gaf voldoende stof om met elkaar in discussie te gaan. Het was weer
een uitermate gezellig samen zijn.

Om 18.30 ging men met uitzondering van 3 personen (legitieme verontschuldigingen) aan de
dag hap.

Op 6 september heeft Jelle de eer om gastheer te zijn, want ik vertoef dan over zee.

Johan Robijn



